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Voorganger: Ds. M. Vroonland | Organist: Jaco Schipper  



 
Tijdens het binnendragen luisteren we naar: Abba Vader 
 
Woord van welkom door Bas 
 
Een toelichting op de duifjes en de slingers 
 
We zingen: Tienduizend redenen  
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 

 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 



 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Gebed 
 
Herinneringen door Gré 
 
We zingen: Heer ik kom tot U 
 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 

 
Refrein:  Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 

  
Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde. 

 
Refrein 2x,  eindigend met: 

Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 

 
 



 
In memoriam in beeld, ingeleid door Corine,  
gemaakt door Xander 
 
Schriftlezingen door Andries 
 
Trouwtekst: Psalm 103 vers 2 

 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 

 
Tweede Schriftlezing: Psalm 23 

 

1Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets. 
2Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
4Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
5U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 



 
We zingen: De Heer is mijn herder, vers 1, 2, 3 en 5 
 
1  De Heer is mijn Herder! 

''k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 

 
2  De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

 
3  De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
5  De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 
''k Zal immer verkeren 
in ‘t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Korte overdenking 
 
 
 



 
We zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten 
 

Lichtstad met uw paarlen poorten  
wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 

 
Refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  

luist'ren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen,  
in het nieuw Jeruzalem 

 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit 

 
Refrein 
 

Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten,  
in het nieuw Jeruzalem 

 
Refrein 
 
Gebeden, afgesloten met een gezongen Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 



 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
Zegen 
 
Mededelingen door de uitvaartverzorgster 
 
Tijdens het uitdragen luisteren we naar: 
Je hoeft niet bang te zijn 
 
  



 
Bij het graf: 
 
Hier staan wij, samen de kring vormend van geliefden die het 
leven van Aalbert de Bruin gedeeld hebben.  
Nu zijn leven ten einde is gegaan vertrouwen wij hem toe aan 
God onze Vader, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis 
der namen. 
 
Wij leggen nu het lichaam van Aalbert de Bruin in de aarde als 
zaad dat gezaaid wordt voor de oogst. 
Deze mens hebben wij van God gekregen 
deze mens geven wij aan God terug 
in vertrouwen op Jezus onze Heer, die gezegd heeft: 
“Ik ben de opstanding en het leven”. 
 
Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer, laat 
mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. 
 
Gedicht door Yvonne 
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en ieder beetje dat je sterft 
’s is vreemd, maar dat vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 
je zegt “Ik ben wat moe”, 
maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 
 
 


